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2022 in de Dorothy-gemeenschap
2022 was in de Dorothy-gemeenschap een erg bewogen jaar, op meerdere vlakken. We
zijn veel naar buiten getreden en hebben ons netwerk en achterban in de buurt nog verder
versterkt. Eindelijk konden we het hele jaar door diverse activiteiten organiseren zonder
rekening te hoeven houden met corona-maatregelen. De samenwerking met boerderij de
Meent is verder geïntensiveerd en we voelen ons verbonden met en gedragen door de
buurt.

Op weg naar een nieuw huis
Het proces naar een nieuw huis toe vordert trager dan we hoopten, maar er is beweging.
In januari werden de schuren en het oude huis gesloopt. Op het begin van de bouw zullen
we nog even moeten wachten.
De sloop van de schuren kreeg een onverwacht gevolg: bij de eerstvolgende storm waaide
het puntdak van onze woonunit kapot! Gelukkig raakte er niemand gewond, en was de
schade beperkt. Wel moesten we een paar dagen ons huis uit. Het Jeannette Noëlhuis
was zo goed om ons op te vangen, wat ons weer mooi de kracht van gemeenschap liet
zien. Een nieuw puntdak zat er helaas niet in, dus nu gaan wij verder met een plat dak.
Ter vervanging van de schuur hebben we een afdakje aan het huis bijgebouwd waar onze
fietsen dan eindelijk weer droog zullen kunnen staan. Het is volledig gemaakt van
restanten van de gesloopte schuur en ons puntdak, en we zijn er stiekem erg trots op!
In 2023 zal gestart worden met de sanering van het erf, en hopelijk ook de bouw van het
huis.

De moestuin
Dit jaar zijn we het tweede seizoen ingegaan met onze tuin. We hebben genoten van het
feit dat we konden voortbouwen op wat we vorig jaar hadden aangelegd en dat onze tuin
er dit jaar nog mooier uitziet. Vooral de aardbeien waren een groot succes en zorgden op
de boerderij de Meent voor veel gezelligheid. We hebben maar meteen een paar extra
bedjes aangelegd voor volgend jaar. Dit jaar hebben we het werkmoment naar de
dinsdagochtend verplaatst zodat we meer aansluiting hebben met de rest van de
boerderij. Elke dinsdag hadden we een gezamenlijke koffiepauze samen met de andere
groepen deelnemers van de Meent. Eens per maand aten we ook mee met de lunch. Een
klein groepje trouwe vrijwilligers heeft ons het hele seizoen geholpen in de moestuin, en
nog een heel aantal mensen hebben één of een paar keer meegedaan. We vinden het
belangrijk dat de moestuinochtend open en verwelkomend is en dat iedereen
laagdrempelig kan meedoen. We hoorden vaak van vrijwilligers dat het heel waardevol is
om iets te hebben waar ze echt bij mogen horen, en dat het fijn is om andere mensen zo
te ontmoeten. Verder hebben we veel oogst uit de moestuin kunnen meegeven aan het
Wereldhuis en andere projecten van de Diaconie. Ook alle deelnemers van boerderij de
Meent mochten in het seizoen elke week een groentepakketje mee naar huis nemen.
Hierdoor zijn onze verse groenten bij veel arme en kwetsbare Amsterdammers
terechtgekomen.

De kapel
In de loop van het jaar hebben we verder gewerkt aan het omtoveren van een platte
boerenkar naar een kleine kapel op wielen. In het voorjaar hadden we een serie van drie
kapel-klusdagen georganiseerd waarbij steeds een paar mensen kwamen helpen. Iemand
hield voor het eerst in haar leven een schroeftol in haar hand en is er enthousiast mee aan
de slag gegaan. Voor een andere vrijwilliger was zo’n klusdag de eerste activiteit buiten de



deur na een burn-out. We hebben ook van hergebruikt hout kleine knielbankjes gemaakt
die nu nog in de kapel in gebruik zijn.

Matthias heeft in de laatste weken voor zijn vertrek ontzettend hard gewerkt om de kapel
gebruiksklaar te krijgen en we zijn heel blij met het resultaat. Sinds eind september
gebruiken we onze kapel voor het wekelijkse open ochtendgebed, en soms voor extra
vieringen of gebedsmomenten door de week heen. Ook wordt de kapel door
gemeenschapsleden gebruikt om in afzondering te kunnen bidden of mediteren. Om te
vieren dat we de kapel in gebruik namen organiseerden we een extra ochtendgebed
samen met de deelnemers van boerderij de Meent. We hebben een kleine maar trouwe
groep meebidders die naar het open ochtendgebed komen, en het is fijn om ons op deze
manier door buurtbewoners gesteund te voelen.

Overige activiteiten
Naast het wekelijkse ochtendgebed en de moestuinochtend hebben we dit jaar veel
andere activiteiten georganiseerd. In de eerste maanden hebben we een drie-delige reeks
bijeenkomsten georganiseerd waarin we samen het boek ‘Alles is genade’, van Jim Forest
hebben gelezen, over het leven van Dorothy Day. Deze activiteit werd goed bezocht, met
ongeveer 12 deelnemers van buiten de gemeenschap.
Op 12 mei organiseerden we een repareer-je-eigen-kleding-avond. Dit beviel ontzettend
goed. Er kwamen op die avond meerdere waarden van ons bijeen, zoals zelfvoorzienend
leven, vaardigheden delen en gemeenschap beleven. Daarom hebben we op 3 november
nog eens deze activiteit herhaald, ook dit keer met enthousiaste bezoekers en een heel
aantal kledingstukken die een nieuw leven kregen.
Het hoogtepunt van dit jaar was onze open dag op 11 juni. De Meent was zo gastvrij ons
hun erf ter beschikking te stellen, waardoor we veel meer mensen konden uitnodigen dan
anders had gekund. Ongeveer 50 mensen van buiten kwamen ons bezoeken op deze
dag. We hadden een paar mensen uit ons netwerk gevraagd om workshops te komen
geven, en zo konden we een gevarieerd aanbod van interessante workshops aanbieden
op deze dag: over hoe je een gemeenschap begint, over het leven en gedachtegoed van
Dorothy Day en over hoe je een liturgie in elkaar zet. Een vluchteling uit ons netwerk heeft
de catering verzorgd en een heerlijke maaltijd voor alle bezoekers geserveerd. Aan het
einde van de dag was er een open podium met leuke muzikale en andere bijdragen. Een
zeer gezellige en geslaagde dag!
De dag na onze open dag had de hele boerderij de Meent een open dag, in het kader van
de Amstellanddag. Hieraan hebben we ook meegedaan door het onderdeel
broodjes-bakken-bij-het-vuur te verzorgen, wat onderhand een specialiteit van ons begint
te worden. Tijdens deze dag hebben we heel veel mensen uit de nabije omgeving welkom
geheten bij ons vuurtje en ons op deze manier kunnen presenteren en nieuwe contacten
leggen.
In het najaar hebben we samen met de Meent een Oogstfeest georganiseerd, en ook bij
dit feest deden we als workshops zowel broodjes-bakken-bij-het-vuur, als gebedsvieringen
in ons bijna afgebouwde kapelletje. Het oogstfeest was een erg leuke dag met veel
bezoekers, vooral uit het netwerk van de Protestantse Diaconie van Amsterdam.

Op 21 september vierden we met een klein groepje mensen het ingaan van de herfst, een
gezellige avond waarop we leerden van Mieke waarom de equinox net niet op 21
september is en waarom op die dag de nachten overal net niet even lang zijn.
In het weekend van 29 en 30 oktober bemensden we samen met het Jeannette Noëlhuis
een stand op de Anarchistische boekenbeurs in Amsterdam.



Op 15 december sloten we het jaar met al onze vrijwilligers samen af met een gezellige
adventsborrel.

Getuigenissen voor rechtvaardigheid
De Dorothygemeenschap was aanwezig bij de volgende activiteiten voor een
rechtvaardiger wereld:

28 februari Manifestatie tegen Gazprom, Amsterdam
4 maart Manifestatie tegen de oorlog in Oekraïne, Amsterdam
25-27 maart Solidariteitsbezoek Klimaatkamp Lützerath
14 mei Krimp de luchtvaart, actie van Greenpeace en XR, Schiphol
19 juni Klimaatmars, Rotterdam
30 juni Wake ‘Stilstaan bij de bom’, Volkel
4 september Manifestatie voor menswaardige asielopvang, Amsterdam
17-20 september Solidariteitsbezoek Klimaatkamp Lützerath
5 november Privéjets in de ban, actie van Greenpeace en XR, Schiphol
6 november Herdenking van vluchtelingen overleden in Middellandse zee,
Amsterdam

16 december Kappen met kolen, bezetting kolenspoor in de haven van Amsterdam

Het leven in de gemeenschap
In de eerste twee weken van 2022 hadden we corona in huis. Dat was enigszins een
beproeving maar we zijn er uiteindelijk goed doorheen gekomen. Het werd ook een
aanleiding tot verbinding met de buurt: mensen uit de lokale kerk in Uithoorn hebben voor
ons boodschappen gedaan en bloemen uit de kerkdienst gebracht.
In mei bezocht een aantal van ons de bijeenkomst van de Europese Catholic Worker
beweging, dit keer hier in Nederland in Wijhe. Twee gemeenschapsleden waren
mede-organisator. Hier hebben we veel kunnen uitwisselen met mensen uit andere
gemeenschappen met dezelfde inspiratiebronnen en kwamen we vol inspiratie terug.
Op 1 juli mochten Anna en Herman hun tweede kindje Miriam welkom heten in hun gezin.
Zowel de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd verliepen voorspoedig en er werd
meegeleefd en meegenoten door de rest van de gemeenschap.

Op 13 augustus hebben we samen de bruiloft van onze Iris mee mogen vieren, op een
prachtige locatie iets verderop in onze polder. Als gemeenschap zijn we ook betrokken
geweest bij alle voorbereidingen en op de dag zelf. Iris besloot, zoals ze bij haar komst in
huis al had aangekondigd, om na haar trouwen bij Ben te gaan wonen. Dus kwam er later
in het jaar ook een afscheid. En het werd een dubbel afscheid, want Matthias kreeg dit jaar
een beurs voor een PhD in Cambridge! Tja, daar kunnen wij natuurlijk niet tegenop. Na
een intensief zoekproces hebben we gelukkig enthousiaste nieuwe bewoners gevonden,
en zij zullen in januari bij ons komen wonen. In de laatste drie maanden van het jaar
moesten daarom Herman, Anna en Mieke met hun drieën het huis draaiende houden.
Gelukkig bleef en blijft Sofie als niet-inwonend gemeenschapslid een trouwe kracht. Ze
woont nog altijd in Amsterdam Zuid-Oost en vergadert en moestuiniert elke week mee.
Nog een positieve verandering was dat het gemeenschapslid dat in 2021 het hele jaar ziek
was, in de loop van 2022 gestaag beter werd en tegen het eind van het jaar weer 100%
mee kon draaien. We kijken ernaar uit om in het volgende jaar echt op volle kracht te zijn!



Overzicht exploitatie
Begroot 2022 Werkelijk 2022 Begroot 2023

INKOMSTEN € € €

Bijdragen kernteam 600,00 2.164,68 500,00

Donaties particulieren 3 000,00 1.703,58 2.000,00

Donaties fondsen 10 000,00 10.700,00 2.500,00

Opnames reserves en voorw. gift 7 256,00 6.033,18 3.000,00

Totaal inkomsten: 20 856,00 20.601,14 8.000,00

UITGAVEN

Organisatiekosten: 5 582,00 4.994,69 2.000,00

Huishoudkosten 1 800,00 2.051.45 2.000,00

Ondersteuning gasten 400,00 0,00 -

Onderhoud inventaris en investeringen 6 474,00 5.740,40 3.000,00

Vrijwilligerskosten 6 600,00 7.094,60 1.000,00

Huurkosten 0,00 720,00 -

Totaal uitgaven: 20 856,00 20.601,14 8.000,00

RESULTAAT 0,00 0,00 0,00

BALANS op 2022-12-31 €

Banksaldo 105.355,70

Reserve kosten begeleiding 0,00

Voorgeschoten door team 65,32

Kas 0,00

Nog te betalen kosten 42,95

Voorwaardelijke gift 24.550,00

Reserve afbouw en inrichting 75.000,00

Algemene reserve 5.697,43



Overzicht project ‘ontmoetingen op de Meent’

Kosten
2021

Begroot
2022

Kosten
2022

Kosten per
categorie

space4grace Organisatie
kosten
(incl.
ZZP-kosten
)

Huishoud
kosten
(eten/
drinken)

Onderhoud
inventaris en
investeringen

vrijwilligers
kosten

moestuin 1.412 3.000 1.007 14 453 540

fietswerkplaats 81 500

gebedsruimte 200

festivals 393 2.000 1.545 225 1.225 46 50

space4grace
overig

5.949 8.000 10.356 3.504 29 6.822

kapelkar 906 3.089 4.714 62 4.472 180

TOTAAL 8.742 16.789 17.622 3.743 1.769 5.058 7.052

Toelichting financiën
In 2022 kwamen de kosten en inkomsten redelijk overeen met de begroting. In vergelijking
met vorig jaar zijn de uitgaven wat gestegen.

inkomsten
Aan de inkomstenkant zien we dat het grootste deel uit één fonds komt. Ons meerjarige
project ‘Ontmoetingen op de Meent’, werd ondersteund vanuit het traject Space 4 Grace
van het fonds Porticus. Hieruit hebben we dit jaar de laatste bijdrage ontvangen, van
€10.000.
Verder zijn we heel blij met alle donaties van particulieren, kerken en andere groepen!
De inkomsten komen goed overeen met de verwachting. Bijdragen van kernleden zijn wat
hoger dan verwacht. Bedankt kernleden🙂

kosten
Onze uitgaven gingen dit jaar vooral naar onze open moestuin, het bouwen van de
kapelkar en het organiseren van festivalletjes en andere bijeenkomsten. Het grootste deel



van de kosten zijn de vrijwilligerskosten en de kosten voor het inhuren van een coördinator
voor een paar uur per maand. Daarna komen investeringen in materialen en gereedschap.
Tot slot geven we ook geld uit aan goed eten en drinken met alle vrijwilligers en
deelnemers die ons ondersteunen.
We maken vanuit de vereniging in principe geen kosten voor de huur en huishouden van
de leefgemeenschap. Een uitzondering is dat we dit jaar een deel van de huur van een
tijdelijk leegstaande kamer vanuit de vereniging betaald hebben, omdat de kamer in die
periode een gastenkamer was ten behoeve van de vereniging.

Project: Ontmoetingen op de Meent
Het grootste deel van onze kosten en inkomsten zijn binnen het project ‘Ontmoetingen op
de Meent’. Zie hierboven ook het aparte financiële overzicht van de kosten van dit project.
Bij dit project horen de moestuin, de festivals/bijeenkomsten en de kapel-kar. Verder
worden er nog algemene kosten gemaakt, zoals kosten voor een paar uur coördinatie per
maand, en vrijwilligersvergoedingen voor een aantal vrijwilligers. Onze plannen voor een
fietswerkplaats en een gebedsruimte zijn uiteindelijk samengekomen in het samen
bouwen van een kapel op wielen. In het overzicht hierboven staat ook per
sub-project(moestuin, kapelkar, etc.) aangegeven onder welke rekening (huishoudkosten,
organisatiekosten, etc.) de kosten vielen, zo kan je bijvoorbeeld zien in de
resultatenrekening dat het totaal aan organisatiekosten voor de hele gemeenschap in
2022 €4.994,69 was, en in het overzicht over het project dat het onderdeel van de
organisatiekosten voor het project €3.743 was.

Reserves
Het grootste deel van onze reserve is nog steeds gereserveerd voor het afbouwen en
inrichten van ons (aanstaande) gemeenschapshuis. We zijn momenteel in overleg met
onze huisbaas over de details van afwerking van het huis, en welke delen wij zelf zullen
doen. Daarnaast is er een grote voorwaardelijke gift, die ook beter lijkt aan te sluiten bij de
volgende fase van onze gemeenschap, waarin we samen leven met mensen die tussen
wal en schip vallen. Tot slot is er nog een redelijk bescheiden algemene reserve.

Volgend jaar
Voor volgend jaar gaat onze begroting flink omlaag. Deels is dit omdat we nog steeds in
de wachtfase zitten voor het nieuwbouw-huis, waarin onze gemeenschap weer uit zal
kunnen breiden. Voor de moestuin zijn inmiddels alle opstartkosten wel gemaakt, en de
kapel op wielen is zo goed als af. We hebben er ook voor gekozen om onze vrijwilligers
niet meer standaard vrijwilligersvergoeding te betalen. Het lijkt momenteel niet nodig, en is
in combinatie met de over het algemeen erg lage kosten ook wat lastiger te
verantwoorden. Dat onze kosten flink omlaag kunnen past ook mooi bij het afronden van
de financiële ondersteuning vanuit Space 4 Grace.

Bedankt
Tot slot willen we iedereen (ja, vooral ook jou!) bedanken die ons in het afgelopen jaar
heeft ondersteund. Sommigen van jullie (en jullie organisaties) steunden ons financieel, en
veel mensen hebben ook samen met ons gewerkt, geklust, gekookt, gebeden of de
gemeenschap gewoon een stukje gezelliger gemaakt. Bedankt!


