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Wij zijn een gastvrije gemeenschap die vanuit een spiritualiteit van eenvoud een boodschap 
van barmhartigheid en rechtvaardigheid wil uitdragen. Naar het voorbeeld van Dorothy 
Stang en Dorothy Day willen wij ons steentje bijdragen door ons huis open te stellen en 
kwetsbare mensen, die geen plek hebben in deze maatschappij, tijdelijk een thuis te bieden. 
We wonen samen, eten samen en delen zo het leven. We spreken niet alleen van het team 
en de gasten maar zijn samen huisgenoten. En natuurlijk zetten wij ons in voor onze 
huisgenoten en helpen hen met raad en daad. We hopen dat ze in ons huis tot rust komen 
om niet enkel dagelijks te overleven, maar ook met hoop naar de toekomst te kijken.  

 

Gastvrijheid 

In januari werd ons huis gelijk al een stuk voller, toen we naast onze al aanwezige 4 
gastbewoners nog een gezin met een jong kindje mochten verwelkomen. Waar we in het 
oude huis vaak een volle tafel hadden met 5 volwassenen en 4 kinderen lijkt dat nu bijna 
rustig. We hebben de tafel met extra tafelbladen 2x zo groot gemaakt en de tafel zit sinds 
januari tijdens de avondmaaltijd helemaal vol met zo’n 10 volwassenen en nog een stel 
kinderen. 

Het gezin van Nay bleef een aantal maanden tot ze zich in juni aan konden melden in Ter 
Apel. Dat betekende voor ons ook het eerste afscheidsmoment. Het is mooi om te merken 
hoe we in een paar maanden tijd zo’n hechte band hebben opgebouwd. Het was een grote 
vreugde om dit gezin te verwelkomen en een thuis te kunnen bieden. Een thuis waarin hun 
dochtertje een beetje bij kon komen van alle moeite die ze al meegemaakt hadden. Wat was 
het fijn om haar na een tijd te zien spelen en te horen lachen. Gelukkig duurde het niet lang 
voor we elkaar weer zagen. Aan het eind van de zomer vierden we de verjaardag van hun 
dochter in Gaasperpark in Amsterdam. En nu komen ze nog weleens op bezoek, tijdens 
feesten zoals Sinterklaas en Kerst. 

Tijdens de zomer waren we ook wel toe aan vakantie. We waren heel blij dat Dottie, een 
kennis van ons van het Catholic Worker netwerk, ons wilde helpen in de zomer. Het was 
gezellig met haar en het hielp ons om, als een aantal van ons op vakantie waren, toch het 
huishouden draaiende te kunnen houden. 

 

 

 

 



 

Eind juli verwelkomden we een nieuw gezin. We hadden hard doorgewerkt om op tijd een 
gastenkamer te schilderen en in te richten voor de tiener van dit gezin. Elk gezin brengt ook 
zijn eigen dynamiek mee in huis merken we. We zijn blij met dit enthousiaste, ijverige gezin. 
Het is mooi om te zien dat ze zich snel thuis voelen in ons huis en we hopen dat ze hier 
stabiliteit vinden. Na een welkom komt een afscheid en na afscheid weer een nieuw welkom. 
Na verandering zoeken we weer een nieuwe balans, na stabiliteit komt weer een nieuwe 
verandering. 

 

We verwelkomden in het najaar iemand 
die al een hele poos op straat had 
geleefd. Dat was van korte duur, want 
een maand later kon deze persoon naar 
een andere plek waarvoor hij al een tijd 
op de wachtlijst stond. Ook namen we 
afscheid van de jongeman die als eerste 
bij ons kwam wonen. Ook met hem 
hebben we nog contact, met Kerst schoof 
hij weer aan bij het kerstdiner en soms 
komt hij op bezoek.​
We verwelkomden in december een 
enthousiaste man uit Oeganda en in 
januari hebben we nog een intake 
gesprek.​
​ ​ ​ ​ ​ ​ Impressie van de gastenkamers 

 

‘In 2024 staan Nay en zijn gezin voor een lastige 
keuze. De situatie in hun thuisland is te onveilig 
geworden. Nay, zijn vrouw en zijn dochter behoren tot 
een minderheidsgroep die in Myanmar vervolgd 
wordt. Uiteindelijk wordt de situatie onhoudbaar en 
besluiten ze alles achter te laten. “We hadden nergens 
meer om naartoe te gaan.” Met een kind om voor te 
zorgen betekende dat voortdurende stress en 
onzekerheid. Ze besluiten naar Nederland te 
vertrekken. …. 

…. kwam het gezin terecht in de 
Dorothy-gemeenschap, waar ze zes maanden 
woonden. Het samenleven met anderen bracht enige 
stabiliteit, maar de mentale druk bleef. “Ons hoofd 
was niet in een goede toestand,” vertelt hij. “We 
maakten ons constant zorgen.” Die spanning werkte 
door op hun dochter. “Onze baby huilde bijna elke 
nacht. Ik voelde me schuldig tegenover de 
medebewoners. Maar die toonden gelukkig begrip. 
Die vriendelijke en warme houding maakte het mogelijk om het vol te houden. Als we 
daar niet hadden gewoond, hadden we het niet gered.” 

(fragment uit een interview van Nay voor ASKV, Bron 
https://www.askv.nl/verhaal-van-nay/) 



 

Als iemand bij ons komt wonen helpen we vaak met inschrijven bij een huisarts. We 
stimuleren onze gastbewoners wel vaak om dingen zelfstandig te doen, maar gaan ook 
regelmatig mee als een van hen bijvoorbeeld een afspraak bij het ziekenhuis of het 
consultatiebureau heeft, omdat dit ingewikkeld kan zijn. 

Veel van de gastbewoners willen graag Nederlands leren en we zijn ook blij als we dat aan 
kunnen bieden, met vrijwilligers of zelf.  

Onze samenwerking met boerderij de Meent is een zegen voor veel van onze 
gastbewoners. Vaak helpen ze op maandag, woensdag en vrijdag mee in de moestuin en bij 
het verzorgen van de dieren. Het doet ze goed om daarmee een daginvulling te hebben en 
buiten te kunnen werken. Het was een spannend jaar voor de Meent toen de beheerder van 
de boerderij verhuisden en ze op zoek gingen naar een nieuwe beheerder. Gelukkig hebben 
ze snel twee nieuwe interim beheerders gevonden. We hebben ze waar we konden 
proberen te helpen en waardeerden het ook erg dat we in zekere mate betrokken werden bij 
het proces. We wensen Marten en zijn gezin het beste op hun nieuwe plek en wensen de 
diaconie zegen en wijsheid bij het maken van de doorstart met de Meent. 

 

Huis en tuin 

Het is goed om te melden dat er een bestuurswissel heeft plaatsgevonden. Anna’s termijn 
als secretaris zat erop en Irma heeft haar plaats als secretaris ingenomen. 

Ook in 2025 waren er nog genoeg klussen in huis te doen. Er is nog veel gebeurd in de 
keuken, om het tweede aanrecht aan de muur te plaatsen. Er is een grote kapstok 
ontworpen en geplaatst in de hal, om genoeg ruimte te bieden voor alle jassen en schoenen 
(nou ja, in ieder geval voor veel jassen en heel veel schoenen;) ) Op het moment zijn we nog 
bezig met het lakken van de trap en hebben we ongeveer de helft van de deuren voorzien 
van een laag lak. 

Links: keukenkast wordt op maat gezaagd door Gideon​
Midden: Een van de fietsenschuren wordt in elkaar gezet​
Rechts: Pas gelakte trap (Don’t walk, Niet op lopen ;) ) 

In maart is ons oude huis verkocht. Samen met de nieuwe eigenaren hebben we de unit 
klaar gemaakt voor de reis naar Groningen. We zijn erg blij dat ons huisje, waar we jaren in 

 



 

gewoond hebben, weer een nieuw leven krijgt. Het was wederom een spectaculair moment 
om hem opgetakeld te zien worden en in de lucht te zien zweven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

​
Wegtakelen van onze oude woning. 

We zijn helaas nog steeds aan het wachten op de plannen voor de tuin. Er staat nog veel te 
gebeuren op ons erf, waaronder het saneren van het laatste stuk en het ophogen van het 
erf. Desondanks spelen de kinderen heerlijk op het erf. Toen er een trampoline bij kwam 
bracht dat ook veel blijdschap. Toen we afscheid moesten nemen van ons oude huis, 
hebben we ook onze zelfgebouwde fietsenschuur moeten ontmantelen van het huis. We 
wilden niet onze fietsen en gereedschap in de regen laten staan, maar wilden ook niet een 
schuur bouwen die afgebroken zou moeten worden als de werkzaamheden aan de tuin 
beginnen. Daarom hebben we gezocht naar fietsenschuurtjes en een schuur voor 
gereedschap die makkelijk verplaatst kunnen worden. 

Activiteiten 

We begonnen het jaar met een kapel 
klusdag. De kapel was toe aan een 
nieuwe laag verf en ook de deur is 
opnieuw gelakt. We hopen dat we door 
de kapel elk jaar goed te onderhouden, 
we nog lang in de kapel kunnen bidden. 
Het is fijn om zo’n klus samen met lieve 
vrijwilligers te mogen doen. 

 

Kapel in winters tafereel 

 



 

 

Links: pas gelakte deur van de kapel. Rechts: Anna en een vrijwilliger geven de buitenkant 
van de kapel een nieuwe laag lak.  

In het voorjaar vertoonde we een aantal films rondom het thema vluchtelingen. Het waren 
mooie, maar ook aangrijpende films en het was goed om samen te praten over de zware 
weg die vluchtelingen ondernemen op zoek naar een beter leven. 

Op 4 mei zijn we, samen met het Jeannette Noëlhuis, opnieuw gaan waken bij het Justitieel 
Complex Schiphol. In het Justitieel Complex Schiphol zitten onschuldige migranten 
maandenlang gevangen. Van 1993-2018 was er maandelijks bij de gevangenis ‘gewaakt’. 
Nu worden mensen die op Schiphol asiel aanvragen opnieuw maandenlang opgesloten. In 
het voorjaar ging het om meer dan honderd mensen. We hebben 4 wakes georganiseerd, op 
4 mei, 22 juni, 10 augustus en 16 november. Ook komend jaar zullen we doorgaan met de 
wakes, de volgende wakes zijn gepland op 18 februari, 19 april en 23 augustus. We willen 
de gevangen zittende vreemdelingen een teken van medeleven geven. Van niet totaal 
vergeten zijn en van solidariteit. 

 



 

 

Waken bij Justitieel Complex Schiphol 

Tijdens de NAVO top op woensdag 25 juni organiseerde we in samenwerking met het 
Noelhuis, de Fransiscaanse vredeswacht, Kerk&Vrede en het Christelijk Collectief de actie 
‘Let’s Exorcise’ om de slechte machten die de NAVO beheersen te benoemen, en na een 
stille processie een gebed voor vrede uit te spreken. 

Op 22 juni kwam er ook een filmploeg van KRO-NCRV langs om onze gemeenschap te 
filmen voor een pilot. We hebben ze verteld wat we als gemeenschap doen, wat onze 
idealen zijn en hoe ons leven eruitziet. Daarna zijn ze met ons mee gegaan om samen te 
waken bij de grensgevangenis van Schiphol. We hebben nog niet gehoord of de serie 
uitgezonden gaat worden. 

In oktober vierden we onze 5e verjaardag met een huisfeest. Het was een mooie dag met 
veel taart, een mooie viering, heerlijk eten met dank aan onze huisgenoten en 
ex-huisgenoten. We sloten de dag af met een prachtig optreden van Judith van Drie. 

​
Optreden van Judith van Drie 

 

 

 



 

Ook dit jaar nodigden we aan het einde van het 
jaar mensen uit om bij ons Kerst te vieren. Het 
was een heerlijk diner en erg gezellig om dit zo 
samen te vieren. Dat was de derde keer dat we 
het open kerstdiner organiseerden, nu wordt 
het (bijna) een traditie. 

 

Kerstmaaltijd: linksboven een rijk versierde salade, onderin de workshop springrolls van 
Mieke 

 

 

 

 

 

 



 

Naast deze (en meer) externe activiteiten hebben we ook als huisgenoten leuke dingen 
gedaan dit jaar. In het voorjaar gingen we op huisuitje naar de Keukenhof. Hoewel wij niet zo 
blij zijn met alle bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden om het mooi en netjes te houden, 
was het de absolute favoriet bij onze huisgenoten. We waren omringd door bloemenpracht 
met klassieke muziek op de achtergrond. Tot slot gingen we naar het strand en sloten we de 
dag af met een frietje.​
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collage van het huisuitje naar de Keukenhof en het strand 

In de zomer haakten we met vele van onze huisgenoten aan bij de strandvakantie van het 
Jeannette Noëlhuis in Dopersduin. Daar konden onze huisgenoten hun angsten en 
onzekerheden voor de toekomst even aan de kant zetten en genieten van het strand, 
spelletjes spelen, en samen zijn. We zijn erg blij met deze samenwerking en dat we zo ook 
degene die bij ons in huis wonen een vakantiegevoel kunnen geven. 

In september konden we dankzij een bevriende muziektherapeut een gratis muziekworkshop 
aanbieden aan iedereen in huis. Het was een workshop uit de Sounds of Change-methode, 
speciaal ontwikkeld voor vluchtelingen en mensen met trauma's. Bijna de hele 
gemeenschap deed mee en we beleefden een mooie avond samen. Later in het jaar heeft 
Irma een creatieve workshop gegeven waarin we collages en beelden maakten op het 
thema ‘welkom’.  

Verder vierden we samen verjaardagen en feestdagen zoals Pasen, Sinterklaas, Kerst en 
Oud en Nieuw. 
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Sinterklaas vieren met het hele huis. 

Als team zijn we dit jaar ook een dagje samen op stap geweest. We hebben ons aan een 
escape room gewaagd en het is gelukt op tijd te ontsnappen. Na de lunch zijn we nog een 
stukje gaan wandelen. Het deed ons goed om zo in een ontspannen setting met elkaar te 
praten, los van alle verplichtingen en taken die we hebben. 

 

Het team in de escape-room  

 

 



 

Activisme 

Naast de wakes die we organiseren op Schiphol deden sommige van ons mee aan een 
aantal andere protesten en andere uitingen van verzet tegen een corrupte werkelijkheid. 

We deden mee aan verschillende Steentje voor Steentje acties bij het kolenspoor in de 
haven van Amsterdam, om de import van steenkool uit Colombiaanse mijnen te blokkeren. 

Op 7 september waren we bij de landelijke demonstratie tegen de nieuwe asielwetten in Den 
Haag. 

We waren bij de Rode Lijn in Amsterdam op 5 oktober, tegen de Nederlandse 
medeplichtigheid aan Israëls oorlogsmisdaden in Gaza. 

 

We namen deel aan de oecumenische 
allerzielenherdenking van vluchtelingen die 
afgelopen jaar omkwamen aan de Europese 
grenzen in de Mozes en Aäronkerk in 
Amsterdam.   

 

Bloemen ter nagedachtenis aan alle 
vluchtelingen die omkwamen tijdens de 
allerzielenherdenking.  

 

Tot slot 

We willen in het bijzonder alle fondsen, donateurs en kerken bedanken voor jullie steun en 
financiële bijdrage. Dank aan het Quakers hulpfonds, Radley charitable trust, KNR-PIN 
fonds, het Kansfonds, Maatschappij van Welstand en Haëlla voor uw bijdrage voor de 
gastenopvang. Dank aan het Ella Vogelaar fonds voor het ondersteunen van het 
sollicitatieproces van een huisgenoot. Dank aan PKN de Schutse Uithoorn, de Stadshartkerk 
te Amstelveen, de Ichthuskerk te Voorthuizen, Sint Franciscus stichting te Amsterdam, de 
Wonne Almelo, de Paaskerk, en de Emmaüsparochie. 

Dank aan de Ekoplaza Amstelveen en de Voedselbank Uithoorn voor hun bijdrage in natura. 
We zijn blij om op deze manier met reststromen nog lekkere dingen op tafel te kunnen 
zetten. 

Hartelijk dank aan allen die in hun vrije tijd vrijwillig bij ons geklust hebben, hun gereedschap 
uitgeleend hebben en ons mentaal en met gebed een hart onder de riem hebben gestoken. 
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Financieel Jaarverslag 
EXPLOITATIE Begroot 2025 Werkelijk 2025 Begroot 2026 

INKOMSTEN € € € 

Bijdragen kernteam 45.912,00 44.510,32 44.000,00 
Donaties particulieren 9.000,00 16.226,32 16.200,00 
Donaties kerken 2.000,00 3.160,61 12.000,00 
Donaties fondsen 30.000,00 26.111,33 25.000,00 
Rente inkomsten 500,00 0,00 975,00 
Opnames reserves en voorw. gift 0,00 0,00 0,00 

Totaal inkomsten: 87.412,00 90.008,58 98.175,00 

UITGAVEN    

Organisatiekosten 2.475,00 2.478,46 4.790,00 

Huishoudkosten 22.475,00 21.479,90 23.280,00 
Ondersteuning gasten 9.000,00 5.921,79 7.500,00 
Onderhoud inventaris en investeringen 5.600,00 3.165,47 3.620,00 
Huurkosten/vaste lasten 47.541,03 53.912,22 58.815,12 
Overige kosten 100,00 69,95 117,00 

Totaal uitgaven: 87.191,03 87.027,79 98.122,12 

RESULTAAT   220,97 2.980,79 52,88 

   

BALANS op 31-12-2025 €  € 

bank 122.249,40 Algemene reserve 36.869,22 

kas  897,45 Reserve kapel 0,00 

nog te ontvangen 250,00 Reserve bouw schuur 50.000,00 

  Voorwaardelijke gift 23.050,00 

  Overloop naar 2026 10.452,00 

  Voorgeschoten door team 3.025,63 

TOTAAL 123.396,85 TOTAAL 123.396,85 
 
 

Toelichting 
 

 



 

Inkomsten 
We zijn heel dankbaar dat er dit jaar zoveel donaties zijn binnengekomen van mensen, 
kerken en fondsen die ons steunen. De donaties van particulieren waren dit jaar flink groter 
dan begroot. Het verschil met vorig jaar zit vooral in een paar grote giften, maar we zijn ook 
erg dankbaar dat er steeds meer mensen zijn die ons periodiek met een klein bedrag 
steunen. Dit soort vaste donateurs geven ons steeds meer financiële zekerheid.  
 
Uitgaven 
Onze uitgaven zitten over het algemeen dicht bij onze begroting, maar sommige kosten 
vielen mee of tegen. Aan ‘ondersteuning huisgenoten’ hebben we minder uitgegeven dan 
verwacht. Dit kwam vooral door een paar huisgenoten die leefgeld kregen van een andere 
organisatie of om een andere reden geen leefgeld van ons nodig hadden. Ook het 
onderhoud van ons huis was dit jaar goedkoper dan begroot, veel klusmateriaal hadden we 
in 2024 al ingekocht, of viel goedkoper uit. Aan de andere kant vielen onze vaste lasten juist 
flink hoger uit dan begroot. Dit kwam vooral door een elektriciteitsrekening voor 2024 van 
€4.803 waar we in de begroting geen rekening mee gehouden hadden. 
 
Balans 
Het resultaat (€2.980,79) hebben we gestort in de algemene reserve.  
De overloop naar 2026 bestaat uit bijdragen van fondsen die we al ontvangen hebben die 
bedoeld zijn voor 2026 (€8.023) en van tevoren betaalde huur (€2.429).  
Het bedrag ‘voorgeschoten door team’ bestaat uit kosten die al wel gemaakt zijn maar nog 
niet gedeclareerd. 
Voor het besteden van de reserve voor de bouw van een schuur wachten we nog steeds op 
de sanering en ophoging van ons erf, wat hopelijk in 2026 gebeurt. 
 
Bedankt 
Tot slot willen we nogmaals vooral iedereen bedanken die onze leefgemeenschap heeft 
gesteund dit jaar! Heel mooi om dit werk samen te kunnen doen!  
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